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In Memoriam Sister Cyril Mooney  

Afgelopen zaterdag is Sister Cyril op 86-jarige leeftijd overleden in Loreto Entally in Kolkata. Met haar 

daadkracht en uitgesproken visie op de aanpak van ongelijkheid in het Indiase onderwijs is zij van 

grote betekenis geweest voor de kansarmen in de Indiase samenleving, vooral voor kwetsbare 

meisjes. Sister Cyril is de grondlegger van het Rainbow Home model en de oermoeder van de 

Rainbow familie. Haar visionaire en innovatieve werkwijze in combinatie met het zakelijk inzicht van 

Ferd van Koolwijk, oprichter van Partnership Foundation, op o.a. de schaalbaarheid van het Rainbow 

Home model vormde de basis voor het Rainbow Homes programma. Zij was al enige jaren ziek en 

bedlegerig en haar overlijden komt dan ook niet geheel onverwachts. Desalniettemin is het verdriet 

en gemis binnen de Rainbow familie groot. 

Sister Cyril: “It doesn’t take much to rescue a child if you keep your gate and heart open”. 

Sister Cyril kwam in 1956 als 17-jarige Ierse non aan in India. In 1979 werd zij benoemd tot hoofd van 

Loreto Sealdah in Kolkata, een school voor meisjes uit de Indiase middenklasse. In de jaren 80 

opende zij de schooldeuren voor kinderen uit sloppenwijken. Al snel bestond de helft van de 1.200 

leerlingen uit kwetsbare meisjes wiens schoolgeld, uniform en boeken werden betaald uit de 

schoolbijdrage van de meer gefortuneerde kinderen. Enige jaren later besloot zij straatmeisjes een 

veilig thuis én onderwijs te bieden in de school. De jongste kinderen konden direct naar de Loreto 

school, de oudere kregen eerst een bridge course van de reguliere Loreto scholieren. Sister Cyril 

geloofde in de intrinsieke gelijkheid van alle kinderen en haar school was een plek waar rijke, arme 

en kwetsbare kinderen samen werden opgeleid en zodoende samen opgroeiden vanuit wederzijds 

begrip met compassie en respect voor elkaar. Op het dak van de school werd het eerste Rainbow 

Home opgezet voor de voormalig straatmeisjes die zij “Rainbows” noemde:  

“Children from the streets are free spirits. That’s why we call them Rainbows. A rainbow gives us 

great joy when we see it in the sky, but we can’t pin down a rainbow. We can only commune with it.” 

Het Rainbow Home model werd begin deze eeuw uitgerold naar de andere Loreto scholen in Kolkata. 

Enkele jaren later werd het model geïntroduceerd in overheidsscholen. Inmiddels is het Rainbow 

Homes programma actief in 10 Indiase steden en zijn meer dan 13.000 kinderen opgevangen en 

ondersteund in Rainbow Homes, Community Based Care en het Futures programma voor oudere 

kinderen en jongvolwassenen. 

Naast het Rainbow Home ondernam Sister Cyril vele andere initiatieven ter bevordering van integraal 

en inclusief onderwijs en ter ondersteuning van de kwetsbaren in Kolkata. Zo omvatte haar school 

een soepkeuken voor daklozen, een 24/7 inloopplek voor mensen in nood, een trainingscentrum 

voor docenten met een kwetsbare achtergrond ten behoeve van onderwijs in omliggende dorpen, 



 

 

een aanpak voor het opsporen en tegengaan van kinderarbeid in welgestelde families en een 

mobiele school voor kinderen wiens ouders werken in een bakstenen-fabriek. Ook initieerde zij een 

project, waarbij Loreto leerlingen wekelijks naar nabijgelegen dorpjes gaan om de dorpskinderen 

bijles te geven. De Rainbow meisjes leveren eveneens een bijdrage door het wekelijks uitdelen van 

eten aan de daklozen op het Sealdah station. 

Voor al haar werk van grote maatschappelijke betekenis heeft Sister Cyril in 2007 de Padma Shri 

Award ontvangen, één van de hoogste onderscheidingen voor burgers van de Indiase regering. In 

dezelfde periode kreeg zij een bijzondere erkenning tijdens de ontvangst door Prinses Máxima op 

Paleis Noordeinde van haar en enkele Rainbow meisjes uit Kolkata. 

Na 32 jaar als schoolhoofd van Loreto Sealdah, ging Sister Cyril in 2011 met pensioen. Ook daarna 

bleef zij actief, o.a. in diverse adviesfuncties voor de overheid van West-Bengalen en met de 

opschaling van het Rainbow Home model in overheidsscholen in de deelstaat.  

Wij herinneren ons Sister Cyril als een zeer markante persoonlijkheid. Met een lach op ons gezicht 

zien we haar nog door Kolkata rijden in haar ambulancebusje – tegen het verkeer in! Ongekend 

waren de papierstapels in haar (te) kleine kantoor in Sealdah, er was nog net een plekje voor 

haarzelf. Naast een groot hart voor kinderen, had zij een enorme liefde voor poezen die ook altijd in 

groten getale, klein en groot, rondliepen in haar school, haar kantoor en haar eigen kamer. Er stond 

altijd wat te eten en een schoteltje melk voor ze klaar, wat de kamergeur in het warme en vochtige 

klimaat van Kolkata niet altijd ten goede kwam. Dit is slechts een kleine greep uit het kleurrijke leven 

van deze bijzondere non. 

Sister Cyril, een grote inspiratie voor ons allen, zeer geliefd in de Rainbow familie en ver daarbuiten, 

voor altijd in ons hart. 

 

 

       


